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Als de nacht 
valt, worden 

de illustratoren 
wakker  
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De soundscape van Finland

Met welk cultuurproduct zou je je land promo-
ten? België, dat kan uitpakken met Van 
Eyck, Bruegel, Rubens en Magritte, kiest 
voor toerisme en diplomatie meestal voor 

schilderkunst. Het is even logisch dat Finland richting mu-
ziek kijkt. De halve wereld denkt dat zijn volkslied ‘Finlan-
dia’ is, gecomponeerd door niemand minder dan Jean Sibe-
lius. Klopt niet, maar om de zoveel tijd stelt wel iemand 
voor om er het volkslied van te maken.

Finland bestelde vorig jaar een ‘nationale soundscape’ 
om zichzelf te promoten op evenementen en in campag-
nes. Die heet Ääniä, wat ‘stemmen’ of ‘klanken’ betekent, 
en won een paar dagen geleden de ‘Best use of design’-prijs 
op de City Nation Place Awards voor plaatsmarketing. 

Maar Ääniä is naast een promotie-instrument toch voor-
al een kunstwerk. De soundscape, die de Finse atmosfeer 

en natuur moet oproepen, 
gaat over wouden, schors 
en mos, over water, vorst 
en wandelen bij zons -
opgang. Je hoort violen en 
 fagotten, wind en vogels, 
maar ook een kantele, een 
Fins snaarinstrument. Het 
is meditatief, maar volko-
men anders dan de meeste 
neoklassieken.

Als u een metalhead 
bent en weet dat Stratovarius een bassist heeft die Lauri 
Porra heet: het is dezelfde. Naast Stratovarius heeft Porra 
een klassiek ensemble, componeert hij filmmuziek, en be-
waakt de ‘auditieve identiteit’ van de Moomins, nog zo’n 
Fins cultuurproduct. Zo’n man kun je wel toevertrouwen 
om een ‘nationale soundtrack’ te schrijven.

Porra was naar verluidt al bezig met de soundscape voor 
de overheid op hetzelfde idee kwam. Muziek zit in de fami-
lie: zijn vrouw Dalia Stasevska is dirigente van het BBC 
Symphony Orchestra, zijn moeder Aino Jalas is hoboïste, 
haar broer Tapio fluitist. Hun vader Jussi Jalas was dirigent, 
en getrouwd met Margaretha Sibelius – dochter van Jean. 
Zo om de 125 jaar schrijft de familie blijkbaar iets om het 
vaderland te eren, en ook dat zegt wat over een land.

De soundscape van Finland

et welk cultuurproduct zou je je land promo-
ten? België, dat kan uitpakken met Van 
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Finland bestelde vorig jaar een ‘nationale soundscape’ 
om zichzelf te promoten op evenementen en in campag-
nes. Die heet Ääniä, wat ‘stemmen’ of ‘klanken’ betekent, 
en won een paar dagen geleden de ‘Best use of design’-prijs
op de City Nation Place Awards voor plaatsmarketing. 

Maar Ääniä is naast een promotie-instrument toch voor-
al een kunstwerk. De soundscape, die de Finse atmosfeer 

en natuur moet oproepen, 
gaat over wouden, schors
en mos, over water, vorst 
en wandelen bij zons -
opgang. Je hoort violen en 
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Als u een 
metalhead bent, 
en weet dat 
Stratovarius een 
bassist heeft die 
Lauri Porra heet: 
het is dezelfde

Nachtraven op papier: 
illustratie-expo brengt 
ode aan de duisternis

De nacht is het territorium van dromen 
en nachtmerries, sprekende dieren en magische 
wezens. Een wereld vol verbeelding waarin illustra-
toren zich volop thuis voelen. In de expo In de nacht
brengen ze een ode aan de donkere uren.

RECENSIE EXPO
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“Het plot van The handmaid’s 
tale wordt meer en meer 
plausibel”
De Canadese 
auteur Margaret 
Atwood ziet haar eigen 
dystopische verhaal 
dichterbij komen in Donald 
Trumps Verenigde 
Staten. (in The Guardian).
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Zodra de nacht valt palmen de dieren de kermis in. Uit ‘Kermis in de nacht’, Mariachiara Di Giorgio, 2020.
© Christofoor Uitgeverij.

Karst-Janneke Rogaar maakte voor ‘Lucy en Donker’ eerst houtskooltekeningen, fotografeerde die en zette                            
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We zijn het haast vergeten in deze 
tijden van kunstlicht, neonrecla-
mes en lichtvervuiling, maar voor 
er gaslantaarns bestonden, was 
de nacht een heel andere wereld 
dan de dag. De duisternis bracht 
gevaren met zich mee – echte en 
denkbeeldige. In tijden waarin de 
natuur minder getemd was dan 
vandaag en de wegen er ongepla-
veid en modderig bij lagen, was 
het voor nachtelijke wandelaars 
niet moeilijk om over boomwor-
tels te struikelen of in grachten 
en putten te tuimelen. En als je al 
uit handen kon blijven van nacht-
brakers die niets goeds in de zin 
hadden, waren er nog de boven-
natuurlijke wezens die op de loer 
lagen: duivels in alle maten en 
soorten, heksen, geesten, dwaal-
lichten en elfen – die soms goed-
aardig, maar vaak ook kwaadaar-
dig waren. 

Dat zijn vervlogen tijden, maar 
nog steeds wordt in onze verbeel-
ding ’s nachts een andere wereld 
wakker. Een fantastisch univer-
sum, waarin de grenzen tussen 
fantasie en realiteit vervagen en 
waarin meer mogelijk is dan over-
dag, het ideale terrein voor schrij-
vers en illustratoren. In het Has-
seltse illustratiemuseum Villa 
Verbeelding brengen illustratoren 
uit binnen- en buitenland een 
ode aan die magische wereld. 

Ontmoeting met een 
kerkuil
De duisternis is zoveel meer dan 
de afwezigheid van licht. Het kan 
zelfs een personage zijn met een 
eigen stem, zoals in Lucy en Don-
ker van de Nederlandse illustratri-
ce Karst-Janneke Rogaar. Donker 
neemt Lucy mee op avontuur om 
haar te tonen hoe mooi de nacht 

Nachtlucht was bovendien al-
lesbehalve gezond, zo geloofde 
men: met het vallen van de nacht 
daalden ook giftige dampen uit 
de hemel neer – de nacht leek niet 
voor niets op de hel. En wie te veel 
werd blootgesteld aan het maan-
licht, kon er maanziek van wor-
den. Nacht en ontij: die woorden 
hoorden lange tijd bij elkaar als 
een eeneiige tweeling.
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de afwezigheid van licht. Het kan 
zelfs een personage zijn met een 
eigen stem, zoals in Lucy en Don-
ker van de Nederlandse illustratri-r
ce Karst-Janneke Rogaar. Donker 
neemt Lucy mee op avontuur om 
haar te tonen hoe mooi de nacht 

Nachtlucht was bovendien al-
lesbehalve gezond, zo geloofde 
men: met het vallen van de nacht 
daalden ook giftige dampen uit 
de hemel neer – de nacht leek niet 
voor niets op de hel. En wie te veel 
werd blootgesteld aan het maan-
licht, kon er maanziek van wor-
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De nacht is waar de 
grenzen tussen 
fantasie en realiteit 
vervagen. Het ideale 
terrein voor schrijvers 
en illustratoren

sen de woeste boomstammen. De 
personages zijn niet meer dan sil-
houetten zonder gezicht. Het ver-
sterkt de unheimliche sfeer in de-
ze beelden – een groot contrast 
met het vriendelijke bos uit Het 
Oinkbeest van Inge Bogaerts, een 
graphic novel-versie van het ge-
lijknamige sprookje van Elly en 
Rikkert.

Dieren op de kermis
Matotti’s landgenote, de veelbe-
kroonde Mariachiara Di Giorgi, 
reflecteert in haar illustraties voor 
het boek Kermis in de nacht over 
het contrast tussen de ruimte die 
de mens voor zichzelf heeft inge-
richt en de natuur, over lawaai en 
stilte. Zodra de nacht valt en de 
laatste mens van het toneel is ver-
dwenen, palmen de dieren de ker-
mis in. Het zijn oogstrelende, fil-
mische beelden, waarin de licht-
jes van de kermis warm oplichten 
in de nacht. Je ziet de dieren van-
uit het struikgewas toekijken 
naar wat de mensen doen, je ziet 
ze in het donker als de lichten van 
de kermis uitgaan, en je ziet ze de 
kermis veroveren: de welp gaat 
eendjes vissen, de ree en de wolf 
bestellen friet, een bonte beesten-
bende probeert de botsautootjes 
uit en maakt met flapperende 
oren een ritje in de achtbaan. Tel-
kens als je kijkt, zie je weer nieu-
we details.

De nacht betekent ook verstil-
ling. Die vind je bij de Duitse Brit-
ta Teckentrup, die een schommel 
in de duinen aan zee getuige laat 
zijn van het lief en leed van de 
buurtbewoners: vriendschappen 
worden er gesmeed en opgezegd, 
liefdes bezegeld, er wordt gefeest, 
er worden verhalen verteld, er 
wordt afscheid genomen en ge-
rouwd. Seizoen in, seizoen uit 
staat de schommel paraat. De 
nachtbeelden zijn betoverend, 
met fonkelende sterrenhemels en 
door de maan verlichte golven. 
Het is een verhaal over het leven, 
maar evengoed een onderzoek 
naar de nacht. “Ik word aange-
trokken door de duisternis”, 
schrijft Teckentrup. “De manier 
waarop het licht valt, de schadu-
wen – er zit iets dubbelzinnigs in 
dat me fascineert.” 

De nacht toont zich van zijn 
zachte kant bij de jonge Stien Van 
Kerckhoven, die zich in haar de-
buut Een thuis voor Muis een 
meesterlijk dierentekenaar toont 
met een bijzonder oog voor de-
tail, kleurschakeringen en lichtin-
val. 

Je zou bij alle nachtelijke avon-
turen nog vergeten dat er ’s 
nachts vooral geslapen wordt. De 
expo verwelkomt je met de sla-
pende mensen van de jonggestor-
ven Vanessa Verstappen. Trefzeke-
re en tegelijk gevoelige potloodte-
keningen met veel witruimte. Ze 
tonen de kwetsbaarheid en de on-
bereikbaarheid van wie slaapt. “Ik 
teken slapende mensen, maar ei-
genlijk teken ik louter hun slaap, 
ik kopieer hun slaap. Ik verzamel 
hun slaap, met respect voor de 
schone slaper zelve. Het wit is er 
voor hem om zijn dromen in te 
vullen. Des te dieper hij slaapt, 
des te verder ebt hij weg in het pa-
pier”, schreef ze erover. Papieren 
dromen, zo kun je deze expo nog 
het best omschrijven.

In de nacht
Hasselt, Villa Verbeelding, tot 19 
april 2026.

Veerle Vanden Bosch

is. Want Donker is niet alleen 
maar donker, er zitten tal van 
kleuren in de nacht: de scheme-
ring, het licht van de maan, het 
licht van een lampje in de duister-
nis. Om de kleurenrijkdom van 
het donker recht te doen, ge-
bruikte Rogaar een bijzonder pro-
cedé: ze maakte eerst houtskool-
tekeningen, die ze fotografeerde, 
en waarvan de zwartwaarden ver-
volgens werden omgezet in drie 
kleuren: kobaltblauw, framboos-
roze en maïsgeel, die samen het 
zwart van de nacht, de scheme-
ring en het ochtendgloren weer-
geven. Door de percentages van 
die kleuren aan te passen, ont-
staan nog tal van andere kleuren. 
Elke kleurlaag werd apart over el-
kaar gedrukt, met een bijzonder 
sfeervol resultaat. 

Voor de landschappen in het 
boek zocht Rogaar inspiratie in 
nachtelijke schetsen op het Schot-
se eiland Mull. Ze toont hoe in de 
duisternis de dingen anders lij-
ken dan ze zijn, hoe de takken 
van bomen bijvoorbeeld in bijten-
de monsters veranderen. Rogaar 
kwam op het idee voor deze be-
spiegeling over het donker door 
een bijzondere ontmoeting tij-
dens een avondlijke fietstocht: 
een kerkuil die haar recht aan-
keek en haar volgde met zijn blik. 
Kerkuilen zijn ook te vinden op 
de expo: de kelder is het domein 
van de nachtdieren, met de le-
vensechte illustraties van de ha-
merklopleerhond, de colocolo en 
andere nachtraven van illustrator 
Paco Vink, die je met grote ogen 
aankijken in het licht van je zak-
lamp. 

Morgen ben ik groot
Nog een kamer die je met de zak-
lamp moet verkennen, is die van 
Joke van Leeuwen. Zij schetst in 
haar ontroerende graphic novel 
De weg naar morgenochtend de 
ontreddering van de 12-jarige 
Veertje, die moet gaan dienen bij 
“een mevrouw”. Ze wordt opge-
haald met een auto. In droomach-
tig verwarde, soms nachtmerrie-
achtige sequenties en prachtige 
nachtbeelden schetst Van Leeu-
wen hoe Veertje, die is gebaseerd 
op haar eigen oma, in één klap af-
scheid moet nemen van haar kin-
dertijd en in de vaak absurde en 
soms dreigende wereld van de 
volwassenen wordt gekatapul-
teerd. Een nacht lang zweeft ze 
tussen beide in. Van Leeuwen 
schilderde de muren van de ka-
mer ook vol geheime boodschap-
pen met glow-in-the-darkverf.   

Bij Karst-Janneke Rogaar heeft 
de nacht kleur, bij de Italiaanse 
grootmeester Lorenzo Matotti is 
hij aardedonker. Matotti verkent 
het duistere, ondoordringbare 
woud met de illustraties die hij in 
2007 maakte naar aanleiding van 
een productie van de opera Han-
sel und Gretel van Engelbert Hum-
perdinck, in de Metropolitan 
Opera in New York. “Ik vertrok 
vanuit de angst die ik als kind 
voelde bij dit verhaal”, schrijft hij 
in de begeleidende tekst. Die is 
goed invoelbaar als je naar deze 
beelden kijkt. Het zijn indruk-
wekkende zwart-witschilderingen 
waarin het zwart overheerst, met 
dramatische clair-obscureffecten 
die heftige emoties weerspiege-
len. Matotti maakt met forse bor-
stelstreken van het donkere bos 
een dreigende, ondoordringbare 
jungle, waarin de details pas bij 
nader toezien opvallen: het peper-
koeken huisje valt amper op tus-
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             de zwartwaarden om in drie kleuren: kobaltblauw, framboosroze en maïsgeel. © Querido
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